
Zing voor Sint en Piet 

Sueño cuando era pequeño 
Sin preocupación en el corazón 
Sigo viendo aquel momento 
Se desvaneció, desapareció 
Ya no te creo, ya no te deseo, 
eh oh 
Solo te dejo, 
solo te deseo, 
eh oh 
eh oh 
 

Mira, Sofia 
Sin tu mirada, sigo 
Sin tu mirada, sigo 
Dime Sofia, 
cómo te mira 
Dime cómo te mira, dime 
Sé que no, sé que no-o 
Sé que solo, sé que ya no soy oy oy oy 
Mira, Sofia 
Sin tu mirada, sigo 
Sin tu mirada, Sofia 

 
Dices que éramos felices 
Todo ya paso, todo ya paso 
Sé que te corte las alas 
El te hizo volar, el te hizo soñar 
 
Ya no te creo, ya no te deseo, 
eh oh 
eh oh 
Solo te dejo, solo te deseo, 
eh oh 
eh oh 
 

Refrein 
 
Y, ¿por qué no me dices la verdad? 
Sigo sin tu mirada, Sofia 
Ey ey, ey ey 
Y, ¿por qué no me dices la verdad? 
 
Mira, Sofia 
Sin tu mirada, sigo 
Sin tu mirada 
Dime Sofia, 
cómo te mira 
Dime cómo te mira 
 

Refrein 

He, ’t is weer die tijd van jaar, die leuke tijd van ’t jaar 
Die van Sint en Piet. 
Hoeven op de daken, pieten acrobaten, 
Stil - want ze komen aan. 
Ik maak een tekening, een klein gebaar 
Voor hem. 
Voor hem. 
Ik zet m’n schoen, ik zing van Sint kapoen 
Voor hem 
Voor hem 
 

Zing voor Sint en Piet, 
Zing over een stoomboot, 
Speculoos en pepernoot. 
Zing voor Sint en Pie-iet, 
Leg toch wat in m’n schoen, 
Leg toch wat in m’n schoen. 
Iets lekker en iets zoet, 
Iets leuk en - wat megacool speelgoe-oed. 
Zing voor Sint en Piet, 
Ik zeg u dankuwel, 
Ik zeg u danku, dankuwel 

 
Ze gaan over daken, kind’ren blij-ij maken 
Met - cadeautjes door de schouw. 
Slecht-weer-vandaag doet z’n best 
Pieten, doen de rest zodat Si-int niet strest. 
 
Ik maak een tekening, een klein gebaar 
Voor hem. 
Voor hem. 
Ik zet m’n schoen, ik zing van Sint kapoen 
Voor hem 
Voor hem 
 

Refrein 
 
 
(fluiten?/dans?) 
 
 
 
Zing voor Sint en Piet, 
Dans en zing 
Swing en spring 
Zing voor Sint en Pie-iet, 
Dans en zing 
Swing en spring 
 

Refrein 
 


